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Fred Lanzing is geboren in 1933 in Bandoeng
(Ind.). Hij was tijdens de Japanse bezetting ge-
interneerd in onder andere Tjideng en Baros 6.
In maart 1946 arriveerde hij met zijn ouders in
Nederland. Hij is antropoloog en historicus
met een grote belangstelling voor de koloni-
ale geschiedenis en literatuur. Hij publiceerde

hierover in boeken en tijdschriften, zowel fictie
als non-fictie. Hij woont in Amsterdam.
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